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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Geen vieringen voor kinderen 

 

Laurentiuskerk 

Geen vieringen voor kinderen 

Zondag 25 augustus, 1, 15 en 22 

september  

 11.00 uur  Kinderwoorddienst 

 
Overige activiteiten 
Zondag 30 juni 

 11.00 uur Openluchtviering bij 

Mariaoord voor alle 

leeftijden 

  Na afloop koffie en 

spelletjes 

31 augustus ς 1 september 

  Team Mariaparochie 

  Samenloop voor Hoop 

Dinsdag 17 september 

 20.00 uur Informatieavond eerste 

communie 

Laurentiuskerk 

 

JAARKALENDER (najaar 2019) 

De kleine kerk, vieringen t/m 7 jr  

Zondag 29 september 

Zondag 10 november 

Zondag 22 december 

 

Gezinsvieringen  

Zondag 6 oktober 
Zondag 3 november 
Zondag 1 december 

 
Overige activiteiten 
6 oktober Middag voor alle  

  kinderen van groep 4 en 

  hoger 

 

              

Dit is alweer de laatste Kidsflits van dit schooljaar, de zomervakantie staat voor de deur. Een 
periode van rust en wellicht ook reizen, die we inluiden met de openluchtviering bij 
Mariaoord. Een nieuwe locatie dit jaar! Kijk op blz. 2 voor de uitnodiging. Deze 
openluchtviering gaat over het voetspoor van Jezus. Hoe moeilijk is het om dat spoor te 
volgen? De éénenvijftig communicanten van dit jaar hebben tijdens hun reis naar het land van 
God ervaren dat dit niet altijd makkelijk is. Een nieuwe lichting communicanten gaat volgend 
jaar weer op pad en voor hun ouders is op 17 september de infoavond (zie blz. 5). Tijdens de 
Samenloop voor Hoop, eind augustus, gaan er nog meer mensen op pad. Als team 
Mariaparochie loopt er namelijk een groep parochianen mee om geld in te zamelen en om 
naasten nabij te zijn. Op blz. 4 kun je lezen hoe je daar eventueel aan bij kunt dragen. Maar 
eerst gaan jullie wellicht zelf op pad. Een hele fijne zomervakantie en veel leesplezier gewenst! 
 
 Op reis naar...  

Het Vaticaan!       
 
We gaan voor deze zomeruitgave van de Kidsflits  
op reis naar het kleinste onafhankelijke landje ter  
wereld, Vaticaanstad! Je hebt er misschien wel eens  
wat van gezien op de televisie, of misschien ben je  
er geweest? Het ligt in de heuvels van Rome en heeft  
een heel beroemde inwoner: de paus. Ga je mee? 
 
Woonplaats van de paus 
De paus woont en werkt niet voor niets in Vaticaanstad. Als hoofd van de katholieke kerk 
en staatshoofd van de Staat Vaticaanstad, zoals Vaticaanstad officieel heet, heeft hij er zijn 
zetel. Vaticaanstad is klein, zoals we al schreven: het heeft een oppervlakte van 0,44 
vierkante kilometer. Als je alle landen op de wereld rangschikt van groot naar klein, eindigt 
Vaticaanstad helemaal onderaan.  
 
Eigen voetbalelftal 
Het land wordt helemaal omgeven door de stad Rome.  
Het heeft een kleine duizend inwoners en veel eigen voorzieningen,  
zoals een treinstation, eigen postzegels en een eigen krant. Ook heeft  
het een vlag, een voetbalelftal en, sinds 1931 met behulp van de beroemde  
wetenschapper Marconi (!)Σ ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ǊŀŘƛƻȊŜƴŘŜǊ ŘƛŜ ƘŀŀǊ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ  
inmiddels in 47 talen over de hele wereld uitzendt: Radio Vaticana.  
Mocht je het leuk vinden...sinds deze maand kun je het wekelijkse  
nieuwsbericht De Week van de Paus (ofwel: Hebdomada papae) weer  
beluisteren in het Latijn! In Vaticaanstad spreekt men verder trouwens  
doorgaans Italiaans. Het Latijn is wel nog steeds de officiële taal van de kerk.  
Alle officiële documenten en wetten worden daarom in deze taal opgesteld. 
Zin in een Italiaans ijsje? Ook in Vaticaanstad kun je met de euro betalen.  
De eigen euromunt herken je aan de afbeelding van...ja, natuurlijk: de paus!  
 
Heilige Stoel 
Vaticaanstad is gesticht in 1929 en wordt bestuurd door de Heilige Stoel, in het Latijn 
Sancta Sedes genoemd. Dit bestuur wordt gevormd door de paus, het Staatssecretariaat 
en verschillende congregaties en pauselijke raden. De paus is tevens bisschop van Rome. 
     

(vervolg op pagina 2) 
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  (vervolg van pagina 1) 
 

Rome is al eeuwenlang een belangrijke stad voor het christendom.  
De apostel Petrus, een van de leerlingen van Jezus, wordt gezien als  
de allereerste bisschop van Rome. Vlak voor zijn dood zei Jezus tegen  
ƘŜƳΥ ΨWƛƧ ōŜƴǘ tŜǘǊǳǎΣ ŘŜ ǊƻǘǎΦ hǇ ŘƛŜ Ǌƻǘǎ Ȋŀƭ ƛk mijn kerk bouwen.  
aƛƧƴ ƪŜǊƪ Ȋŀƭ ŜǊ ȊƛƧƴ ȊƻƭŀƴƎ ŘŜȊŜ ǿŜǊŜƭŘ ōŜǎǘŀŀǘΦΩ όaŀǘǘŜǸǎ мсΥмуύΦ  
Elke paus gaat sindsdien verder met deze opdracht. Rome is niet altijd  
de zetel van de paus gebleven. In de 14e eeuw ontstond een machtsstrijd  
en verplaatste de paus zijn zetel naar de Franse stad Avignon. Bijna 100 jaar zouden de pausen vanuit hier regeren alvorens ze 
terugkeerden naar Rome. In Avignon zie je nog sporen uit deze pauselijke periode. Mocht je deze stad bezoeken, dan zal het Pausen-
paleis je niet onopgemerkt blijven!  
 
Ontstaan Vaticaanstad 
Lang bezaten de pausen een groot grondgebied in Italië, de zogenaamde Kerkelijke Staat, en hadden zij wereldlijke macht. Dit 
verdween toen koning Victor Emmanuel II (de eerste koning van het verenigde Italië) aan het einde van de 19e eeuw de Kerkelijke Staat 
bij Italië inlijfde.  De toenmalige paus Pius IX legde zich hier niet bij neer en sloot zich op in het Vaticaan. 60 Jaar lang zouden de pausen 
strijden om hun grondgebied te behouden. In 1929 werd een overeenkomst gesloten waarmee Vaticaanstad een onafhankelijke staat 
werd. 
 

Zwitserse Garde 
Eind 1900 was niet de enige roerige tijd voor het Vaticaan. Ook in de 16e eeuw was het al doelwit van 
aanvallen. Om het Vaticaan en de paus goed te kunnen beschermen, werd in 1506 de Zwitserse Garde 
opgericht. Deze bestond uit 150 Zwitserse huursoldaten. Zwitsers, omdat deze bekend stonden als goed en 
betrouwbaar. Zij kregen als speciale taak de lijf- en paleiswacht van de paus te zijn. De Zwitserse Garde 
beveiligt de paus nu nog steeds. Je herkent ze aan hun kleurige uniformen. Wil je lid worden, dan gelden er 
strenge eisen: zo komen onder andere alleen Zwitserse katholieke mannen in aanmerking die tussen de 19 en 
30 jaar oud zijn en minstens 1.74 lang.  

 
Sint Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel 
Er is nog heel veel meer te vertellen over Vaticaanstad, maar we sluiten af. Echter niet zonder nog even stilgestaan te hebben bij de 
beroemde basiliek van Vaticaanstad met zijn grote zuilengalerij en markante koepel: de Sint Pieter. Gebouwd tussen 1506 en 1626 op 
de heuvel Vaticanus én op de plaats van kruisiging en het graf van de apostel Petrus. Vergeet ook zeker de Sixtijnse Kapel niet! 
Gebouwd in opdracht van paus Sixtus IV en huiskapel van het paleis van de paus. We kennen het vanwege beroemde schilderwerken 
van Michelangelo en als de plek waar vergaderd en gestemd wordt over een nieuwe paus. Als de stembriefjes worden verbrand, trekt 
de rook door de schoorsteen naar buiten en zien we de beroemde witte rook. Teken dat er een nieuwe paus is!  Fijne zomer! 
 
 
Zondag 30 juni bij Mariaoord om 11.00 uur 

Openluchtviering en spelletjes 
 
Altijd al eens op een bijzondere plek een viering willen bijwonen?  
Kom dan naar de jaarlijkse openluchtviering op zondag 30 juni  
om 11.00 uur.  Voorgaande jaren konden we terecht op  
landgoed Coudewater. Dit jaar vindt de viering plaats bij Mariaoord,  
Vliertwijksestraat 369, op het terrein voor de hoofdingang.  
 
Speciaal voor kinderen 
Deze viering is zeker ook voor de kinderen aansprekend.  
Het is natuurlijk al heel leuk dat deze viering buiten is! Daarnaast zal  
o.a. het kinderkoor meezingen, zijn de teksten aangepast en is er een aparte preek speciaal voor kinderen. Na afloop zijn er 
spelletjes te spelen terwijl er voor de volwassenen koffie en thee is. Ook voor de kinderen is er natuurlijk iets te drinken met wat 
lekkers. 
 
Van tevoren aanmelden is niet nodig. Gewoon komen! 9ƴ ŜƘΧΦ hoewel het daar helemaal niet naar uitziet: ook bij slecht weer 
gaat dit alles door maar dan binnen, in de Burchtzaal. Tot dan! 
 



                            
                  

8e jaargang, nummer 5 ð juni 2019 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
- je deze zomer het oude Midden-Oosten kunt proeven  
- je daarvoor terecht kunt bij Museumpark Orientalis in Nijmegen 
- ƧŜ ōƛƧ ŘŜ ǘŜƴǘƻƻƴǎǘŜƭƭƛƴƎ ΨProeven van het Midden-OostenΩ ƳŜǘ ŜƛƎŜƴ 
 ogen kunt zien hoe joden, christenen en moslims hun feesten vieren en 
 welke voeding daarbij hoort 
- je dan niet moet vergeten ook je eigen zintuigen te 
   gebruiken: proef en ruik het zélf (kijk op: proeven) 
- zij nòg een andere leuke tentoonstelling  
   Hebben. Kijk op Het Romeinse rijk komt tot leven 
 - je dan te weten kunt komen hoe het leven  
   in de Romeinse tijd was 
-  het grootste museum van Nederland  
   bestaat uit 13 kerken en synagogen 
- je in deze kerken met een audiotour  
   antwoord krijgt op allerlei vragen en  
   bijzondere dingen te weten kunt komen 
- je op grootste museum kunt ontdekken 
   welke kerken meedoen 
- de communicanten tijdens de viering van hun eerste communie  
 ook voor andere communicanten in de wereld hebben gebeden 
-  zij in hun laatste bijeenkomst, na de communie, ook nog een
 Weesgegroet voor hen gebeden hebben 
- zij op deze manier een kraaltje hebben gebeden van de  
 grote rozenkrans die alle communicanten samen bidden  
- er in totaal door 1972 communicanten 96 Weesgegroetjes   
 gebeden zijn 
- je op deze link kun je zien waar allemaal gebeden is  
 (even naar beneden scrollen) 
 

 
 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 

Wist je dat...?  
 

Op reis met Jezus 
(door: Janneke Burger)  
 
Een dagboekje voor gezinnen op vakantie. Lees over de 
reis van Jezus, met wie Hij optrok en over de wonderlijke 
dingen die Hij meemaakte. Met gespreksvragen en 
opdrachtjes, en daarnaast ruimte om je eigen 
vakantieverhalen op te  
schrijven en te tekenen. 
 
tǊƛƧǎΥ ϵфΣ50  
!ŀƴǘŀƭ ǇŀƎƛƴŀΩǎΥ 48  
Uitgeverij: Columbus 
  
Verkrijgbaar bij o.a. bol.com 
 
Voor een inkijkexemplaar: 
Op reis met Jezus 
  
 

Het stripboek van de Bijbel 
(door: Toni Matas)  
 
In dit stripboek komen de bekende verhalen uit het Oude 
en Nieuwe Testament door gekleurde en gedetailleerde 
illustraties tot leven. Van de schepping tot aan 
Hemelvaart. 
 
Voor kinderen van 9-12 jaar.  
 
tǊƛƧǎΥ ϵм8,50  
!ŀƴǘŀƭ ǇŀƎƛƴŀΩǎΥ 168  
Uitgeverij: Callenbach 
 
Verkrijgbaar bij o.a.  
Berneboek.com 
 
 

Werkgroep Kleine Kerk heel enthousiast 

Ook na de vakantie zijn de kleintjes 
welkom 
 

Afgelopen jaar is er een nieuwe werkgroep aan 
de slag gegaan met de Kleine Kerk. De Kleine 
Kerk biedt vieringen voor kinderen van 2 t/m 4 
en van 4 t/m 7 jaar. Helemaal op het niveau 
van de kinderen met een gebedje, een mooi 
verhaal, een liedje en een spelletje of 
knutselmogelijkheid. Misschien ben je al wel 
een keer met je kinderen mee komen doen? 
 
Ook komend jaar gaat de werkgroep 
enthousiast weer aan de slag. Zondag 29 
september om 9.15 uur is de eerste Kleine 
Kerk van het nieuwe schooljaar, ook nu in de 
Laurentiuskerk.     
In de Kidsflits die in september verschijnt zal 
meer informatie staan.     
Houd het in de gaten! 

https://www.museumparkorientalis.nl/expositie-proeven-van-het-midden-oosten/
https://www.museumparkorientalis.nl/romeinse-zomer/
https://www.grootstemuseum.nl/nl/?gclid=EAIaIQobChMI35rMt9aJ4wIVFvhRCh1P8Q3kEAAYASAAEgI2vvD_BwE
http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
https://www.bol.com/nl/p/op-reis-met-jezus/9200000092035600/
https://www.royaljongbloed.nl/data/inkijkexemplaar/9789085433682.pdf
https://www.berneboek.com/9789026621543/matas-toni/het-stripboek-van-de-bijbel/
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Samenloop voor Hoop Rosmalen 31 a ug ð 1 sept  

Team Mariaparochie loopt mee !  

 

Samenloop voor Hoop Rosmalen 

Wat:   een wandelestafette van 24 uur 

Wanneer:  start op zaterdag 31 augustus om 15.00 uur  

einde op zondag 1 september om 15.00 uur 

Waarom:  om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding 

Waar:   op en rond het parkeerterrein bij het Rodenborchcollege 

 

Kijk ook op www.samenloopvoorhoop.nl 

 

Verkooppunten kaarsenzakken  

¶ Na afloop van de zondagsvieringen in de Lambertus- 

en de Laurentiuskerk (en na de openluchtviering) 

¶ bij het secretariaat van de Laurentiuskerk, Oude 

Baan 1, vrijdag 9.30 -11.30 uur 

¶ bij de pastorie van de Lambertuskerk, Markt 1, 

dinsdag en vrijdag van 9.30 -11.30 uur 

¶ bij Toos van Andel, Sluiskeshoeven 92 

Graag van tevoren even bellen naar: 5212228 

Team Mariaparochie loopt mee en zoekt nog:  

¶ wandelaars die één of meerdere uren willen lopen tegen betaling van de 

ŘŜŜƭƴŀƳŜƪƻǎǘŜƴ Ł ϵмр όҐ ǘŜǾŜƴǎ ŀƭ ŜŜƴ ƳƻƻƛŜ ōƛƧŘǊŀƎŜ ǾƻƻǊ ƘŜǘ Y²Cύ 

¶ vrijwilligers voor de voorbereidingen en het bemensen van de kraam  

Hartelijk dank voor je  deelname en/of steun!!  

Sponsor Team Mariaparochie en koop een kaarsenzak!  

¶ Je kunt ook bijdragen door aankoop van een kaarsenzak ǾƻƻǊ ϵ5,- bij één van onze 

verkooppunten 

¶ versier deze zak thuis met een persoonlijke boodschap, een tekening of een foto 

¶ lever deze weer in bij één van onze verkooppunten: uiterlijk op zondag 25 augustus 

(op deze zondag worden ze gezegend tijdens de zondagsvieringen) 

¶ en weet dat jouw kaarsenzak gedurende de nacht van 1 september langs de route 

zal staan om, net als Jezus, een lichtpuntje te zijn voor al die mensen die moeten 

dealen met kanker! 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/
mailto:jolien@vander-heiden.nl
mailto:tvanandelvdelft@gmail.com
mailto:gera.bouwens@outlook.com
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Communie 2018 afgerond 

Informatieavond eerste communie op 17 september  
 

Op 19 en 26 mei ontvingen éénenvijftig communicantjes in Rosmalen hun 
eerste heilige communie. Eénenvijftig kinderen die zich samen hebben 
voorbereid, op reis gingen naar het land van God en daar vrijwel allemaal 
heel enthousiast over waren. Fijn! 
 

Informatieavond  
In september gaan we van start voor de kinderen die dan in groep 4 of hoger 
zitten. Op dinsdag 17 september is er een informatieavond in de 
Laurentiuskerk waar geïnteresseerde ouders van harte welkom zijn. Om 
19.45 uur staat de koffie klaar, om 20.00 uur start de ouderavond. 
 

Inschrijven 
Wanneer je je kind wilt laten deelnemen, kun je bij de ouderavond het 
inschrijfformulier en de machtiging ophalen. Je kunt het inschrijfformulier 
ook alvast per mail opvragen zodat je het ingevuld  
bij de avond af kunt geven. Mail dan de naam  
van je zoon/dochter naar jolien@vander-heiden.nl   
 
Het inschrijfgeld bedraagt ϵ60.  
Inschrijven is mogelijk tot en met 1 oktober. 

 

 
 

Vooraankondiging 

Kindermiddag op zondag 6 oktober 
 

Zin in een leuke en afwisselende middag? 
Alle kinderen van groep 4 en hoger die 

zich, op welke manier dan ook, verbonden 
voelen met onze kerk zijn op 6 oktober van 
harte uitgenodigd om mee te gaan en een 

gezellige middag te beleven. 
Schrijf het vast op de kalender! 

 
In de volgende Kidsflits kun je er meer over 

lezen. 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/pastoraleeenheidmariajohannes   
of op de website van de parochie www.mariajohannes.nl  

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

mailto:jolien@vander-heiden.nl
http://www.facebook.com/pastoraleeenheidmariajohannes
http://www.mariajohannes.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl
mailto:gera.bouwens@outlook.com
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Kleur -  en puzzel paginaõs 

 


